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PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID 
Nieuws vanuit de Hartebrug, Maria Middelares, Petruskerk | juni 2025 

 
 
Laudato Si’ week 25-31 mei  

De vertoning van de film “The Letter” uit 2022 met paus 
Franciscus over de encycliek op 27 mei was redelijk 
bezocht. Voor wie de boeiende film heeft gemist: 

https://youtu.be/Rps9bs85BII 
 

Na de viering op 
Hemelvaart in de 
Maria Middelares 

bleven tientallen 
parochianen uit de 
regio Zuid na om 

de 10e verjaardag 
van de encycliek 

Laudato Si’ te vieren. Er was taart en 
daarna een presentatie van Victoria 
Twist over wat er in de periode 2015-2025 was gebeurd in de wereld en in 

onze parochie rond Laudato Si’. 
 

Pinksteractie voor de Nederlandse missionarissen 
 
“Dit is wat ik heb te doen”. Mirella van der Salm (50) wist als klein meisje al, 

dat ze missionaris wilde worden, gevoed door de verhalen van haar tante, die 
als missionaris in Indonesië werkzaam was. In 2022 vertrok Mirella als 
lekenmissionaris naar Ghana. Inmiddels werkt ze bij het Saint Martin Deaf 

https://youtu.be/Rps9bs85BII
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Ministry, waar mensen met een gehoorbeperking gebarentaal en een vak 
leren. Voor Mirella vallen met haar uitzending veel puzzelstukjes in elkaar. 
Vanaf haar 15de zette ze zich in voor mensen, die het moeilijk hebben. “Ik heb 

altijd voor maatschappelijke organisaties gewerkt, maar toen op een hoger 
niveau. Nu ik ‘met de poten in de klei sta’ ervaar ik heel veel vreugde.’  

Marc van der Post (65) ‘Ik probeer een voorbeeld te nemen aan de 
barmhartige Samaritaan’ 
Wat kan ik doen om de kloof tussen rijk en arm te verkleinen? Die vraag stelde 

een jonge Marc zich en opnieuw tijdens een reis naar Brazilië en Argentinië. 
Hij kwam in aanraking met lokale religieuzen, die werken in arme stadswijken 
en met kleine boeren zonder land op het platteland. Marc besefte dat zijn 

bestemming lag in het missiewerk bij de allerarmsten. Marc liet in 1999 zijn 
parochiepastoraat in Enschede achter en vertrok naar Zuid-Amerika. Vanaf 

2001 woont en leeft hij in de arme volkswijk El Jaguel in Buenos Aires. Toch 
voelt hij zich er heel rijk. 
 ‘Een verhaal dat altijd met mij meegaat is dat van de barmhartige Samaritaan. 

Hij liet zich raken door een onbekende, die hij toevallig tegenkwam en die hem 
nodig had. Hij liet zich onderbreken in zijn bezigheden. Daar probeer ik een 
voorbeeld aan te nemen.’ 

Om hun werk te steunen, zal de kerkcollecte op 8 juni in zijn geheel bestemd 
worden voor de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris.  

 
Buurtinitiatief 11 juni 
 

Op deze woensdagmiddag is er weer een gezellig 
samenzijn voor mensen uit Leiden ZW en de Stevenshof 

(maar ook daarbuiten). Het is van 14.00-16.00, de zaal is 
open vanaf 13.30 uur. De locatie is nieuw: het Huis van de 
Buurt in de Stevenshof: Trix Terwindtstraat (naast het 

winkelcentrum).  

Janneke van Tilborg van “BplusC” houdt een verhaal over 
de moderne bibliotheek, waar veel meer te doen is dan 

alleen het uitlenen van boeken. “We zijn er ook voor mensen die hulp nodig 

hebben bij taal, digitale vaardigheden of gewoon een praatje willen maken.”  
Er is op 11 juni alle ruimte voor het stellen van vragen. Ook is er pianomuziek 
en na afloop een drankje. Toegang is gratis! Meer info is te vinden op 

www.buurtinitiatief.com  

http://www.buurtinitiatief.com/
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Nacht van de vluchteling 
 
Het is een traditie geworden dat enkele 

sportieve parochianen uit de regio Zuid een 
hele nacht gaan lopen om aandacht te vragen 

en geld in te zamelen voor de Stichting 
Vluchteling. 
Stichting Vluchteling organiseert sinds 2010 

rondom Wereldvluchtelingendag (20 juni) de 
Nacht van de Vluchteling om humanitaire crises 
in de wereld onder de aandacht te brengen. 

Door middel van dit evenement laten we zien 
solidair te zijn met mensen op de vlucht en 

halen we samen zoveel mogelijk geld op. Met 
deze opbrengst kan Stichting Vluchteling snel ter plekke levensreddende 

noodhulp bieden zoals onderdak, medische zorg, 

voedsel, drinkwater en sanitaire voorzieningen. 
Wij (Jan Akerboom en Theo Tetteroo) starten om 
middernacht in Rotterdam en hopen in de vroege 

ochtend van 15 juni - na een wandeling van 40 
kilometer - aan te komen in Den Haag. We lopen 

samen met een paar jongeren waaronder de 
dochter van Theo Veerle als Team Veerle & friends. 

We hopen natuurlijk op sponsoring!! Dat kan via de QR-code of via de website 

www.nachtvandevluchteling.nl en de rest wijst zich vanzelf. 
 

Caritas folder “Geldzorgen?” 
 
Het Caritasfonds Leiden-Leiderdorp heeft onlangs een nieuwe flyer laten 

maken om beter bereikbaar te zijn voor de mensen, die in geldzorgen 
verkeren. Hebt u geldzorgen of weet u iemand, die moeilijk kan rondkomen, 
neem dan een flyer mee achter uit de kerk. U kunt natuurlijk ook contact met 

ons opnemen. Ons postadres is Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden of sneller 
per mail naar caritasleiden@gmail.com. We zijn er om u te helpen! 

 
De Romanuszaal gaat dicht 
 

Na lang wachten is het zover. De zaal gaat per 2 juni dicht om nieuwbouw 
gecombineerd met een veel grotere fietsenstalling mogelijk te maken.  

http://www.nachtvandevluchteling.nl/
mailto:caritasleiden@gmail.com
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Bijbelavonden in de regio 
 
Op donderdag 19 juni is in de pastorie van de Maria Middelares van 20-22 uur 

een avond met catechete Marieke Maes. 
 

Overleden 
 
20 mei: mevrouw Jeanne Wolters - Charpentier, 88 jaar 

 
Vieringen in juni 2025 
 

Za 7 17:00 St. Petrus H. Mis, pastoor Smith 
Zo 8 10:00 Maria Middelares Oecumenische viering 
  11:15 Hartebrug/KWD H. Mis, pater Moons 
Za 14 17:00 St. Petrus H. Mis, kapelaan Huntjens 
Zo 15 09:30 M. Middelares H. Mis, pastoor Smith 

  11:15 Hartebrug/KWD H. Mis, pastoor Smith 
Za 21 17:00 St. Petrus H. Mis, pastoor Smith 
Zo 22 09:30 Maria Middelares Woord en Gebed, mw. Van Erp 
  11:15 Hartebrug H. Mis, pater Hoogenboom 
Za 28 17:00 St. Petrus H. Mis, kapelaan Huntjens 
Zo 29 09:30 Maria Middelares H. Mis, pater Kortekaas 

  11:15 Hartebrug H. Mis, pater Moons 
 
 
Zondagvieringen in de Hartebrug online bij te wonen via www.hartebrug.nl/vieringen 

Vieringen in de Maria Middelareskerk bij te wonen via www.kerkdienstgemist.nl  
Voor alle vieringen in de parochie zie “Rondom Petrus en Paulus” of www.rkleiden.nl 
 

Hartebrugkerk |Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01| www.hartebrug.nl  
hartebrugkerk@kpnmail.nl | NL29 INGB 0002 5958 00 

 
Maria Middelareskerk, Rijndijk 283| - 071-531 01 62 www.lamgodsleiden.nl  

secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47 

 
Petruskerk | Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12 | www.sintpetrusleiden.nl  

secretariaat@sintpetrusleiden.nl | NL04 INGB 0002 5541 52 
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