
In Leiden zoeken we samen.

Komen we samen.

Geven we woorden aan het onrecht wat geschiedt.

Spreken we gebedswoorden uit in de verwachting van een andere realiteit.

Worden we stil.

Luisteren we naar de verhalen.

Zoeken naar hoop.

Zoeken naar begrip en verbinding.

 

Doe je mee, om handen en voeten te geven aan vrede, aan gerechtigheid aan verbinding?

In De Bakkerij oefenen we ons dagelijks in de interreligieuze en interculturele ontmoeting. Het is een plek 
waar iedereen welkom is, ongeacht je afkomst, religie of identiteit. Het is een plek waar we opkomen voor 
mensen in de marge en ons uitspreken tegen situaties van onrecht. Om die reden vinden we het 
belangrijk om ons uit te spreken, om samen te komen en om dit gezamenlijk te organiseren en faciliteren. 

Interreligieuze Adventswake voor Gaza in Leiden

woensdagavond 4 december 2024 in De Bakkerij

Inloop vanaf 19.30 en na afloop is er koffie, thee, ontmoeting en lekkers!

Advent is in de Christelijke traditie een periode van hoop en verwachting. Voor ons is het een periode die 
schuurt. Wat betekent ‘hoop’ en ‘verwachting’ te midden van plekken waar pijn, hopeloosheid en 
uitzichtloosheid de realiteit zijn? Samen zoeken we naar een hoop die niet passief is, maar ons actief 
maakt. Naar Gods verlangen, die ons aanwakkert.

We willen daarom samenkomen, bidden, luisteren naar verhalen van onrecht, naar muziek, zang, licht 
aansteken, delen en stil worden.

Hoe houden we hoop, hoe kunnen we elkaar hoop bieden?

Ook in Leiden!

 

Samen willen we daar naar zoeken op deze avond. Kom je ook?

Informatie:

Diaconaal Centrum De Bakkerij

Oude Rijn 44b Leiden

inloop vanaf 19.30

aanvang wake 20.00 

Na afloop koffie, thee, ontmoeting en lekkers 

Met vriendelijke groet, 

Judith van den Berg-Meelis 

Diaconaal Predikant 



 


