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PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID 

| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | november 2023  

 
Sluiting Antoniuskerk en ingebruikname Maria Middelareskerk 
Met een lach en een traan is de Antoniuskerk aan de eredienst op 22 oktober 
onttrokken. Aan het einde van de viering mochten kerkgangers bepaalde 
symbolen in een koffer stoppen zoals het evangelieboek, de Antoniusvlag, de 
geborduurde stola, de oecumene kaars maar ook een kop & schotel en de 
diaconale collectemand. In processie werd alles de kerk uitgedragen.   
 

Een week later, op zondag 29 
oktober, werd de Maria 
Middelareskerk door onze 
bisschop J. van den Hende 

feestelijk weer in gebruik genomen. Het was een 
lange viering vol symboliek waarin het nieuwe altaar 
werd gewijd. Er waren wel 200 kerkgangers, dus de klapstoeltjes uit de 
Petruskerk kwamen goed van pas. Na afloop kon iedereen in de tent buiten 
koffie met taart krijgen en de verbouwde kerk bewonderen.  
 
Als de tocht op zondagmorgen naar de Maria Middelareskerk voor u te ver is, 
of als u juist wilt helpen met het vervoer, laat dat dan even weten: telefoon 
071-5310612 of secretariaat@lamgodsleiden.nl.  

mailto:secretariaat@lamgodsleiden.nl
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Nieuws vanuit de Petruskern 
Donderdagmorgen 26 oktober werden de dozen met het nieuwe nummer van 
“Rondom Petrus en Paulus” weer bezorgd. En ’s middags was een deel van de 
bezorgploeg alweer present om hun gevulde tas weer op te halen. Lekker even 
bijpraten met elkaar, koffietje erbij en dan weer weg, want het was toen nog 
droog…  ’s Avonds werden de overige tassen ook opgehaald. We boffen met 
zo’n grote groep trouwe vrijwilligers! En is er een ziek of verhinderd? Dan is er 
altijd wel iemand die de wijk overneemt en lukt dat niet? Dan is Aad (Beij) er 
nog en komt alles toch nog goed! 
 
Ontmoetingsmaal op 8 november  
In het weekend van 11 en 12 november staat in de Leidse kerken de diaconie 
weer in het zonnetje. Dit jaar met het thema: ONTDEKKEN & VERBINDEN. 
 

Het gevaar van (tijdelijke) tweedeling in de 
maatschappij anno nu blijft een terugkerend punt van 
aandacht. De Ander ontdekken en ermee verbinden kan 
op vele manieren. Vanuit De Bakkerij geven wij graag 
een voorproefje met een spectaculaire 
Ontmoetingsmaaltijd! Voor oud- en nieuwkomers in 
Leiden om met elkaar het (samen)leven te vieren en te 
delen.  
Wees welkom en laat je inspireren door de geuren, 
kleuren, smaken, verhalen en gezichten van je naaste 

buren in Leiden. De maaltijd is van 17-20 uur in de Marekerk. Toegang gratis! 
 
Samen Onbeperkt Geloven 
Wist u, dat er elke tweede zondag van de maand (uitgezonderd de zomer) van 
15-16 uur een oecumenische viering wordt gehouden voor mensen met een 
verstandelijke beperking in de Dorpskerk van Leiderdorp? Wist u, dat deze 
vieringen bekend zijn bij instellingen, maar dat ouders/verzorgers van 
thuiswonenden hiervan vaak niet op de hoogte zijn? Wist u, dat deze vieringen 
een feest zijn voor en met mensen met een verstandelijke beperking? En dat 
wij ook zoveel kunnen leren van het samenzijn met mensen met een 
beperking? Daarom heeft de Stichting Samen Onbeperkt Geloven aan onze 
parochie gevraagd deze vieringen onder de aandacht te brengen. Mogelijk 
leeft u zelf in deze situatie of weet u een gezin, waar dit speelt. Informatie kunt 
u vinden op www.samenonbeperktgeloven.nl 
Namens het Caritasfonds Leiden-Leiderdorp, Regina Krowinkel 

http://www.samenonbeperktgeloven.nl/
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Concerten in de Hartebrugkerk 
Op 10 november is er om 20 uur een concert van Exultate Deo met o.a. het 
Requiem van Duruflé en de Messe Basse van Fauré. Prijs is € 25, tot 18 jaar 
gratis. Voor meer info zie www.exultatedeo.nl, ook voor de kaartverkoop. 
 

Vooraankondiging: zoals elk jaar brengt het Hartebrugkoor weer 
een kerstconcert met een geweldig repertoire! Dit jaar is het op 
zondag 10 december om 15 uur, dus graag alvast noteren! Het 
koor zingt de Missa Brevis in bes van Mozart en kerstliederen 
van Saint-Saëns, Rutter, Mendelssohn, Berlioz en De Nobel. 

Kaarten kosten in de voorverkoop via de koorleden of www.hartebrugkoor.nl 
€ 12,50 en aan de zaal € 15. Er is natuurlijk ook gelegenheid voor samenzang. 
 
Priesterwijding 
Onze pastoor Walter Broeders is ook rector van Vronesteyn, het centrum van 
de priesteropleiding in ons bisdom. Daarom kan hij niet altijd bij ons voorgaan. 
Op 18 november is het voor Vronesteyn een feestelijke dag, want dan wordt 
Arno Aardoom priester gewijd in de kathedraal van Rotterdam. De viering 
begint op 11 uur en is ook via livestream te volgen. Wilt u Vronesteyn 
steunen? Dan kan op rekening NL29 INGB 0000 3656 73 van Centrum voor 
Priesteropleiding. Veel dank namens de rector!  
 
Gedoopt in de Hartebrugkerk 
Op 17 oktober is Buena van der Vaart door pastoor Broeders gedoopt. De 
ouders en peetouders van harte gefeliciteerd! 
 
Paus Franciscus ontvangt boek over de Nederlandse paus Adrianus VI 
Pastoor Ad van der Helm uit Zoetermeer en regelmatig voorganger in onze 
parochie, heeft onlangs in zijn rol als voorzitter van het Adrianusjaar een 
speciale kroniek aan de paus aangeboden. Bij deze enige paus uit de Lage 
Landen werd de afgelopen tijd uitgebreid stilgestaan. Aanleiding was dat hij 
500 jaar geleden – op 9 januari 1522 – tot paus gekozen werd. Hij diende zo’n 
anderhalf jaar en stierf op 14 september 1523. Samen met ruim veertig 
‘Adrianusvrienden’ bezocht pastoor van der Helm belangrijke plaatsen waar de 
Nederlandse paus verbleef in Italië tot aan zijn dood. Hoogtepunt van deze 
bedevaart was de audiëntie woensdag bij de paus. “We waren ontzettend 

http://www.exultatedeo.nl/
http://www.hartebrugkoor.nl/
https://www.kn.nl/verdieping/achtergrond/paus-adrianus-vi-de-machtigste-nederlander-die-we-ooit-vergeten-zijn/
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onder de indruk. Het zijn vermoeiende dagen 
voor de paus, vooral vanwege de synode die in 
Rome plaatsvindt.” 
Van der Helm ziet overeenkomsten tussen beide 
pausen. “Paus Franciscus is erg communicatief, 
er staan geen muren tussen hem en de mensen. 
Beiden zijn een voorbeeld van vasthoudendheid 
aan belangrijke katholieke waarden. Hun sobere 
levenswijze getuigt daarvan. En wat ook wel 

duidelijk is: beide pausen zijn hervormers”. 
(met dank aan Projectgroep Adrianusjaar en Katholiek Nieuwsblad)  

 
Vriendjes van Franciscus 

Wij gaan verder met ons jaarthema ‘De Elementen’. Op 4 november komen we 

bij elkaar om over water te denken. Wij zijn dankbaar 

voor Zuster Water, dorstlessend en koel. Wij horen 

over de grote rivieren in de Bijbel en maken een doop 

mee. Op 25 november is 

Broeder Vuur aan de beurt. Vuur 

geeft warmte en licht. Dat vinden wij gezellig in de 

donkeren dagen van de winter. Zullen we lekkere 

pepernoten bakken voor Sinterklaas? En wat betekent 

“In vuur en vlam” staan? 

Alle kinderen vanaf groep 5 (broertjes en zusjes vanaf groep 4) zijn welkom. 

Wij beginnen om 15.30 uur in de bijsacristie van de Hartebrugkerk (ingang 

Lange Mare 79). Rond 17 uur zijn we klaar! Contact: vj.twist@kpnplanet.nl    

Schoenendoosactie  

Ook dit jaar doen we mee met de schoenendoosactie. Het idee is om een 

schoenendoos te versieren en hem daarna met een aantal praktische en 

aantrekkelijke spullen te vullen. De doos is een persoonlijk cadeau van jou aan 

een kind in Afrika, Oost-Europa of de vluchtelingenkampen op Lesbos.  

In de parochie loopt de actie van zondag 5 tot vrijdag 20 november. Er zijn 

meerdere manieren om deze actie te steunen.  

mailto:vj.twist@kpnplanet.nl
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1. Kinderen mogen een schoenendoos naar de Kinderwoorddienst in de 

Hartebrug brengen. Op zondag 5 november om gaan we daar de dozen 

versieren. Jullie krijgen instructie over wat er daarna gaat gebeuren!  

2. Alle parochianen, jong en oud, mogen een schoenendoos thuis versieren 

en vullen. Kijk op https://schoenendoosactie.nl/  om te zien hoe dit gaat. 

Er ligt ook een aantal flyers in de kerk. 

3. Je kunt ook een donatie geven voor de 

transportkosten van €5 per schoenendoos.   

In de weekenden van 4-5 en 11-12 november kan je 

de schoenendozen via de kerken inleveren. T/m 

vrijdag 20 november kan je ze bij onze 

contactpersoon, Marlène Pijper, thuis inleveren: 

Marta_Marlena@hotmail.com  

 

Beleef het echte verhaal van Sint-Maarten mee!  
 
Wanneer? Zaterdag 11 november om 17.30 uur. 
Waar? De Regenboog, Watermolen 1, Leiden 
Voor Wie? Alle basisschoolkinderen. 
  
Neem je (zelfgemaakte) lampion mee. Als je wilt kun je na 
afloop met je ouders langs de huizen gaan.   
 

Oproep Eerste Heilige Communie 2024 

De voorbereidingen voor de EHC van 2024 gaan binnenkort van start. Voor de 

Hartebrug is de datum van de viering al bekend: zondag 21 april. In de 

Hartebrug en de Lam Gods begint de introductiefase al in december, dus graag 

uw kind op tijd aanmelden. Wanneer de viering in de Petrus is, staat nog niet 

vast. De voorbereiding in de Petrus begint in januari, maar ook daar is nu al 

aanmelden verstandig. Kinderen van groep 4 en hoger mogen meedoen. Als 

uw kind nog niet gedoopt is, is dat geen probleem want uw kind kan in de 

voorbereiding voor de EHC worden gedoopt. 

Aanmelden via het secretariaat van uw eigen kern of via het centraal 

secretariaat van de parochie: petrusenpaulusleiden@gmail.com 

https://schoenendoosactie.nl/
mailto:Marta_Marlena@hotmail.com
mailto:petrusenpaulusleiden@gmail.com
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Vieringen in november 2023 
 

Za 4 17:00 St. Petrus Eucharistieviering, pastoor Smith 

Zo 5 09:30 Maria Middelares Eucharistieviering, pastor v/d Helm 

  11:15 Hartebrug/KWD Eucharistieviering, pastoor Broeders 

Za 11 17:00 St. Petrus/KWD Eucharistieviering, pastoor Smith 

Zo 12 09:30 Maria Middelares Eucharistieviering, pater Kortekaas 

  11:15 Hartebrug Eucharistieviering, pater Moons 

Za 18 17:00 St. Petrus Eucharistieviering, pastoor Smith 

Zo 19 09:30 Maria Middelares Woord en Gebed, mw. Van Erp 

  11:15 Hartebrug/KWD Eucharistieviering, pastor Wessel 

Za 25 17:00 St. Petrus Eucharistieviering, pastoor Broeders 

Zo 26 09:30 M. Middelares/KWD Eucharistieviering, pastoor Broeders 

  11:15 Hartebrug Eucharistieviering, pater Hoogenboom 

 
Zondagvieringen in de Hartebrug online bij te wonen via www.hartebrug.nl/vieringen 
Vieringen in de Maria Middelareskerk bij te wonen via www.kerkdienstgemist.nl  
Voor alle vieringen in de parochie zie “Rondom Petrus en Paulus” of www.rkleiden.nl 
 

Hartebrugkerk |Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01| www.hartebrug.nl  
hartebrugkerk@kpnmail.nl | NL29 INGB 0002 5958 00 

 
Maria Middelareskerk, Rijndijk 283| - 071-531 01 62 www.lamgodsleiden.nl  

secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47 
 

Petruskerk | Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12 | www.sintpetrusleiden.nl  
secretariaat@sintpetrusleiden.nl | NL04 INGB 0002 5541 52 

redactie Geluid van Zuid: Wilbert van Erp, vanerp@outlook.com of 06-27058060 
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